
In memoriam 
Mr. A. van Mazijk 

"Na een ziekte die geen uitzicht op genezing bood" (zoals het 
op de overlijdenskaart stond verwoord) is, op 27 november 
1997, op 74-jarige leeftijd, de heer mr. A. van Mazijk 
overleden. 
De heer Van Mazijk was een verwoed verzamelaar van 
schepen op postzegels. Die schepen werden door hem 
zorgvuldig ingedeeld en beschreven. Toch dankt hij als 
filatelist zijn bekendheid niet aan deze verzameling. Hij trad 
daarmee namelijk niet naar buiten op tentoonstellingen. Dat 
hing zonder twijfel samen met het feit dat Arie van Mazijk een 
gruwelijke hekel aan regeltjes had. Hij vond dat de 
maatstaven en opvattingen van anderen niet bepalend voor 
iemands handelen mochten zijn. Zijn zoon getuigde er in de 
afscheidsdienst van, dat zijn vader dat principe ook wist vol te 
houde�. waar het de opvoeding van zijn kinderen betrof. Hij 
begeleidde hen, was er voor ze, maar schreef niets voor. 
Met o.a. deze eigenschap is het natuurlijk geen wonder dat 
men Arie graag als bestuurder had, soms had hij 25 functies 
tegelijkertijd. De filatelistische wereld mocht in dit verband een 
beroep op hem doen als voorzitter van de (inmiddels opgehe
ven) Thematische Commissie en als voorzitter van de 
Nederlandse Vereniging voor Thematische Filatelie (NVTF). 
Die laatste functie bekleedde hij van 1985 tot 1992. 
Kenmerkende eigenschappen waren zijn beminnelijkheid, zijn 
integriteit, zijn gevoel voor humor en zijn behoefte om zaken 
te doen. Geopperde bezwaren werden vaak door hem 
weggewuifd met de woorden: "dat zal zo'n vaart niet lopen en 
anders zien we dan wel weer". De wat relativerende, soms 
bijna badinerende toon, waarop hij met zijn krachtige, heldere 
stem over dingen kon spreken, wekte bij buitenstaanders wel 
e�ns het misverstand op, dat hij het onderwerp van gesprek 
met belangrijk vond. Niets was minder waar. Het was voor 
hem een manier om duidelijk te maken dat hij absoluut niet 
van ophef en poespas hield. "Doe maar gewoon, dan doe je 
al gek genoeg", kon hij (met de voor hem zo kenmerkende 
pretlichtjes in zijn ogen) degenen voorhouden die wat minder 
bedeeld waren met die voortreffelijke eigenschap. 
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Omdat hij na het beëindigen van zijn voorzitterschap toch nog 
wel wat voor de NVTF wilde blijven doen, wilde hij nog wel 
'even' lid van de redactie van Thema zijn, een functie die hij 
tot zijn overlijden heeft vervuld. Zo zagen we toch geregeld 
nog iets over zijn schepen (en over andere onderwerpen) 
want er over schrijven, wilde hij wel. Enkele dagen voor zijn 
overlijden kwam er nog iets, gezonden door zijn dochter 
omdat hij dat zelf niet meer kon. 
Bij zijn afscheid als voorzitter van de NVTF ontving hij de 
hoogste onderscheiding van de Vereniging, namelijk de Van 
de Ven medaille. 
In datzelfde jaar werd hem door de Nederlandse Bond van 
Filatelisten-Verenigingen de Spoorenbergmedaille uitgereikt 
wegens zijn verdiensten voor de thematische filatelie (foto). Ik 
zie zijn verbaasde gezicht nog voor me. Hij vond het zelf 
namelijk allemaal zo gewoon wat hij deed. Dat maakte hem 
ook zo sympathiek. Velen zullen hun herinneringen aan Arie 
van Mazijk blijven koesteren. 

W.E.J. van den Bold 

In memoriam J.A.C. van Rijswijk 

Op 19 december 1997 is John in het Juliana Ziekenhuis te 
Apeldoorn overleden. iedereen wist, dat hij ernstig ziek was 
maar toch was zijn overlijden voor hém nog te vroeg. Hij zei 
vaak tegen mij.Rolf, ik heb nog zoveel te doen voordat ik .... 
Ja, John was een zeer ambitieus persoon die alles tot in de 
perfectie wilde doen. Maanden lang heeft hij zijn zaken tot 
in de puntjes geregeld en in het bijzonder die dingen gedaan 
zodat zijn vrouw na zijn dood een aantal filatelie beurzen 
zou kunnen blijven bezoeken. Daarnaast was John een man 
met grote kennis van de filatelie in brede zin maar zijn 
kennis en liefde voor roodfrankeringen moet zeker genoemd 
worden. Ik ben hem in het bijzonder dankbaar dat hij mij 
hierin betrokken heeft, wel met dit verschil dat zijn interesse 
vooral uitging naar het type machinestempel en ik meer 
geïnteresseerd was in het thematische aspect. 
Mijn grootste bewondering voor hem betrof vooral de 
vechtlust zeker in de laatste maanden van zijn leven. Zelfs 
op de avond voor zijn dood, toen ik hem in het ziekenhuis 
bezocht, wilde hij nog niet opgeven. Hij had nog diverse 
afspraken gepland en moest nog een aantal zaken regelen. 
John, ook namens mijn vrouw, bedankt voor de fijne tijd en 
de fijne contacten en voor alles wat wij thuis, op beurzen en 
veilingen tesamen hebben gedaan. 
Ook namens de collega handelaren van de NVTF mag ik 
zeggen: ik zal je missen. Ik neem nu afscheid met een 
christelijke groet: Rust in vrede. Dat heb je verdiend. 
Je collega handelaar van de NVTF en vriend, 

Rolf Volkerts 

Van de redactie 

Met verslagenheid ontvingen wij eind november het bericht 
dat ons redactielid, de heer van Mazijk, op 27 november op 
74 jarige leeftijd was overleden. In oktober hadden wij 
samen nog een redactievergadering en hoewel hij toen wel 
wat klachten over zijn gezondheid had, kwam voor ons zijn 
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