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Het Bestuur en de Redactie

van de
*STICHTING DE BEELDPHILATELIST®

wensen al onze leden een

VROLIJK KERSTFEEST
en een
GELUKKIG EN ZALIG NIEUWJAAR

PAX HOMINIBUS BONAE VOLUNTATIS !
De *VREDE® op de Postzegels.

Vrede den mensen !

Vrede ! Toverwoord voor 's-mensen hart !

Vrede , groter, belangrijker dan roem of rijkdom !

Bij feestelijke gelegenheden wensen wij elkaar geluk. Konden
wij niet beter * Vrede * wensen? Is zonder vrede wel waar ge-
luk denkbaar ?

Komt dit niet tot uiting in de gewoonten van diverse volkeren
in hun begroetings vredewens, in hun vredespyp, in hun vredes-
kus ?

Herinneren wij ons nog niet al te goed de tijd. dat wij, ge
kweld door oorlogs- en bezettingsangst, met geheel ons hart
hunkerden naar verlossing, naar vrede ? en de vreugde die ons
bezielde, toen de overwinning op de tegenstanders een tydperk
van Vrede zou gaan inluiden,



































